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Geert Grote (1340-1384)

Geert Grote wordt geboren in Deventer. Als student leidt hij een weelderig leven aan de gerenommeerde
Sorbonne universiteit in Parijs. Daarover zegt hij zelf, Jeremia citerend: “Onder iedere groene boom en op
iedere hoge heuvel heb ik gehoereerd”. Na een ernstige ziekte besluit hij meer ascetisch te leven. Vier jaar
woont hij bij zeer strenge monniken: de kartuizers in Arnhem. Als hij tot diaken wordt gewijd, begint hij in de
volkstaal te preken. Hij predikt een diepe, persoonlijke relatie met Christus. Geert Grote is de grondlegger van
de Moderne Devotie, een beweging die zich keert tegen de oppervlakkige volksdevotie uit zijn tijd. Bekend
wordt het getijdenboek dat Geert Grote schrijft in de volkstaal. Een boek om, net als dit boek, dagelijks ter
hand te nemen om op vaste tijden te bidden. Hij sterft op 43-jarige leeftijd aan de pest.

Heer, open mijn lippen.

En mijn mond zal uw lof verkondigen.

Van zonsopgang tot zonsondergang

moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,

Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

God, die ik loof, blijf niet zwijgen :

want vijandig en bedrieglijk is de mond van hen die mij beschuldigen,
hun tong spreekt niets dan leugens :

ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij.
Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op,

ze vergelden goed met kwaad : woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde:
‘Wijs een gewetenloos man aan die hem aanklaagt bij de rechter :

dat hij schuldig wordt bevonden en dat zijn gebed God niet bereikt.
Dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt :

dat hij zijn kinderen vaderloos, zijn vrouw als weduwe achterlaat.

Dat zijn kinderen bedelend rondzwerven :

naar eten zoeken in het puin van hun huizen,

dat schuldeisers beslag leggen op zijn bezit :

en vreemden roven wat hij moeizaam verwierf.

Dat niemand hem trouw blijft :

niemand zich ontfermt over zijn kinderen,

dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt :

hun naam na hun leven wordt uitgewist.

Dat de schuld van zijn voorouders de Heer in gedachte blijft :

de zonde van zijn moeder niet wordt uitgewist,

dat hun zonde en schuld de Heer steeds voor ogen staan :
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en niemand op aarde hun naam nog gedenkt.

Want hij bewees aan niemand trouw, hij vervolgde zwakken en armen :
wanhopigen dreef hij de dood in.

Dat de vloek die hij lief had hem treft :

de zegen die hij een ander misgunde hem nooit ten deel zal vallen.

Dat de vloek hem als een mantel omhult, zijn lichaam vult als water :

zijn gebeente doordringt als olie.

Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt : als de gordel die hij dagelijks omheeft!’
In God alleen vind ik rust, in God vind ik vrede en vreugde.

In God alleen vind ik rust, in God vind ik vrede en vreugde.

Thomas a Kempis was een volgeling van Geert Grote en wordt ook gezien
als moderne devoot. Hij schreef:
Wie zich het beeld van de gekruisigde voor ogen voert verjaagt snel duivelse
verbeeldingen. De herinnering aan het juk van Christus is een mooie voorstelling voor de ziel. Wie de heilige

wonden van Jezus dagelijks overweegt, verzacht, reinigt en verzorgt de wonden van zijn ziel.

God van alle eeuwigheid, open in ons de deuren van barmhartigheid. En wij begrijpen dat de wil van
uw liefde geen wet is, die in stenen tafelen gebeiteld staat. Uw wil is liefde in ons hart, die zich
concreet inzet voor de medemens die deze liefde nodig heeft.

Hjj is in je om je te reinigen,

boven je om je op te tillen,

onder je om je te dragen,

voor je om je te leiden,

achter je om je in bedwang te houden, rondom je om je te beschermen.
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